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Voor nu en voor alle eeuwigheid
Arie van der Stoep

Geen naam is er als die ene naam waarover Petrus sprak. Die naam die wij zo respecteren en

vereren. Die ons zo na aan het hart ligt. Meer dan welke andere naam ook, van welke geliefde

ook. Die ene naam: Jezus - Jeshua, Zoon van God.

Die, zoals Johannes schrijft, ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed (1). Ons

daarmee voor eeuwig heeft gered en ons genezing schonk. Naar lichaam, ziel en geest. Die ons heeft

bevrijd van wat ons in z’n greep hield en ons een glanzend perspectief en een nieuw (mens)zijn gaf: Hij

werd ons leven (2). Door de genade en kracht van zijn naam.

Ze waren woedend geworden

Door die genade en kracht leerden we Hem kennen, ja, werd Hij de inhoud en vervulling van ons leven.

Zoals Paulus zegt dat God voor ons heeft bestemd: ... dat jullie vervuld worden tot alle volheid van God

(3). Dat is dat Gods wezen en karakter in ons wonen en door ons heen zichtbaar worden.

Zoals ook Petrus verkondigde: Er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,

waardoor wij moeten behouden worden (4). 

Die woorden waren gericht tot geestelijke leiders van Israël, die hem en Johannes verhoorden. Omdat

de dag tevoren op Petrus’ woord een verlamde man was genezen. Hij had over hem de naam van Jezus

uitgesproken. Ze waren woedend geworden. Maar voor die man had het alles veranderd (5). En tal van

omstanders had het geraakt: ze waren tot geloof in Jezus gekomen.

Geen wonder, Zijn naam in ons hart maakt ons tot nieuwe mensen (6)!

Het vervulde leven ontvangen

Tegen die leiders kon Petrus nu zeggen: ‘Daarom moet aan u allen ... bekend zijn, dat door de naam van

Jezus Christus, ..., die jullie gekruisigd hebben, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die

naam deze hier gezond voor u staat (7).

Ze moesten het weten, dat Jezus leeft en dat er in zijn naam kracht van liefde is en van herstel, de

kracht van Gods genade. Wie Jezus aanvaardt, aanvaardt Gods genade en liefde. Daarmee zeg je tegen

God: ‘Ik wil behouden zijn, ik wil het leven uit U.’

Behouden worden - dat is niet alleen in de hemel komen, maar oneindig veel meer. Het is: Gods

bestemming voor je bereiken, opstaan uit de doden, de persoon worden die God heeft bedoeld dat je

bent, en het vervulde leven ontvangen dat Hij voor je heeft klaargelegd voor nu en voor alle

eeuwigheid. Door die ene naam: Jezus!

Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 1:5b.

Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.



(2) Kolossenzen 3:4.

... Christus ..., die ons leven is, ...

(3) Efeziërs 3:17b-19.

Geworteld en gegrond in de liefde, zullen jullie dan, ... in staat zijn ... te kennen de liefde van Christus, ...,

opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

(4) Handelingen 4:12.

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen

gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

(5) Handelingen 3:6-8.

Maar Petrus zei: ... in de naam van Jezus Christus, ...: Wandel! En hij greep hem bij de rechterhand en

richtte hem op, ... en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen,

lopende en springende en God lovende.

(6) Efeziërs 4:21-24.

... zoals dit de waarheid is in Jezus, dat jullie ... de oude mens aflegt ... en de nieuwe mens aandoet, die

naar (het beeld van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

(7) Handelingen 4:10.

Dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, ...,

die u gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond

voor u staat.
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